
Herberg van 1881 tot 1901

De ouderlijke thuis van uitbater vlaskoopman Charles Louis Vercruysse (alias Klakke Kruiskens) was in 
het Lindestuk nummer 3. Hij trouwde in 1875 met Octavie Coucke die uit Kuurne kwam maar geboortig 
was van Lendelede. In 1881 vestigden ze zich hier op Hulstedorp. Octavie hield café en Charles Louis 
combineerde de vlascommerce met kolenhandel. De naam van het café is onbekend gebleven. In 1901 
verhuizen Charles en Octavie naar café De Sterre in de Tieltsestraat. Rond 1947 kwam hier ex-kuiper 
Gentiel Ovaere  met zijn vrouw Julia Buysse hier wonen. Het was er bakkerij en kruidenierswinkel, kolo-
niale waren zoals dit vroeger zo mooi heette en ze verkocht ook stoffen, knopen en linten. Zij bleven hier 
tot 1961, dan verhuisden ze naar de Kasteelstraat en opende Eric Guillemyn  hier een fotowinkel: Foto 
Eric. Toen Eric Guillemyn in juni 1986 stopte werd de fotowinkel overgenomen door Alex Rodenbach 
(Foto Alex) en hij heeft de fotozaak voortgezet tot in januari 1993. Hij is dan naar het seminarie gegaan 
en later ingetreden in de kloostergemeenschap Moeder van Vrede in Gistel.
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