
Over dit café weten we heel weinig.
Enkel uit de achtergelaten notities van Odiel Wittebolle dit verhaal:
Op de dag dat Het Rozeken zijn deuren opende gaf Vise Bruntjes (Virginie Vandeghinste), herbergierster 
uit De Muizel aan haar beste klanten gratis bier met de stille wenk om herrie te gaan schoppen in de 
nieuwe herberg. Die beste klanten trokken dan naar Het Rozeken en begonnen, opgewarmd door menig 
pintje, onder elkaar ruzie te maken. Ze sloegen zodanig met de stoelen dat de olielamp aan stukken 
vloog en de herberg vuur vatte. De rest van de avond vonden de belhamels onderdak bij Vise Bruntjes en 
dronken op haar kosten.
Het verhaal kunnen we niet dateren, maar we weten wel dat Vise Bruntjes herbergierster was in De Muizel 
van 1869 tot 1911.
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