Cafés van Hulste

Den Barbier
De Laatste Stuiver!
De Spoellzom‘Z

Kapelstraat 26

Herberg van 1898 tot 1921

Uitbaters
1898 Remmerie Octavie, weduwe van Deborchgraeve Charles Louis
1914 Vanhaverbeke Achiel x Verschelde Marie Emilie
(hij trok naar Amerika, zij met haar drie kinderen naar Ingelmunster)

Gebouwd in de 2de helft van de 19de eeuw. In de jaren 70 van de vorige eeuw was hier het heem van de
Chiromeisjes. Het huisje werd afgebroken begin van deze eeuw en het grondstuk werd deel van de tuin
van Masureel International nv.

Het huis stond waar nu de boom op de Voorg’rond staat.

[1] Stuiver: muntstuk.
[2] Spoellzom: grote ronde drinktas zonder oor in aardewerk voor koffie, soep of pap.

Oproep
Hebt u oude foto’s van gebouwen uit Hulste? Concreet in dit geval: heb je foto’s van ten tijde dat dit het meisjeschiroheem
was? Laat het ons weten, dan scannen wij ze in en bezorgen ze u dezelfde dag nog terug.
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