
Herberg van 1899 tot 1946

De eerste uitbaters van deze herberg, eerst Het Vlaamsch Huis genoemd, waren vlaskoopman Hilaire 
Vandorpe en zijn echtgenote Maria Febronie Wanzeele. Hij was afkomstig uit Desselgem, zij was gebo-
ren in Hulste.

In 1915 komen vanuit café ‘t Leegtje (Brugsestraat 62) vuurstoker bij den ijzerweg Jules Vanhoutteghem 
en zijn echtgenote Celina Vandoorne hier café houden. Samen met nog tien andere herbergiers vroegen 
zij een vergunning om er tijdens de kermisdagen van 1919 te mogen dansen. Er moest daarvoor 10 
frank per dag betaald worden aan de ontvanger van het kanton in Harelbeke.
 
Vanaf 1921 vinden we er Pauline Claerbout als uitbaatster. Zij was van 1895 en haar ouders waren de 
herbergiers van De Barze in de Blauwhuisstraat. Ze wordt opgevolgd door Aimé Devlaminck, geregi-
streerd als werkman, herbergiersbaas en zijn vrouw Julia Belaen. In 1940 verhuizen ze naar de Kapel-
straat en dan komen Odilon Bruneel en Martha Van Coillie er wonen. Hij is broodvoerder. Of het dan nog 
café was kunnen we niet met zekerheid zeggen.
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Cafés van Hulste 

Het Vlaamsch Huis 
De Samenkomst 
Brugsestraat 70

Geopunt Vlaanderen

Situatie in 2018

Foto’s van tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog

Uitbaters: 
1899 Hilaire Vandorpe x Maria Febronie Wanzeele 
1915 Jules Van Houtteghem x Maria Celina Vandoorne 
1921 Pauline Claerbout 
1932 Aimé Devlaminck x Julia Belaen 
1940  Odilon Bruneel x Martha Van Coillie 
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