Cafés van Hulste

De Hemel - De Waran(le

Klein Harelbekestraat 33

Herberg van 1896 tot 1902 en van 1921 tot 1928

Uitbaters:

1896 Snauwaert Jean x Van Hee Marie Sylvie
(zij trokken naar ‘De Vlaamse Leeuw’)

1921 Allegaert Camiel x Belaen Eugenie

De Hemel is afgebrand en heropgebouwd door metser Richard Verhelle uit de eerste Groenen Boom-
gaard in de Kallestraat, dit voor rekening van eene Busschaert, en herdoopt tot De Warande.
In 1921 kwam het echtpaar Kamiel Allegaert en Eugenie Belaen er wonen. Zij kwamen uit De Trombone
in de Brugsestraat. Ze stopten met het café rond 1928 toen hun meisjes ‘aankwamen’. Ze bleven er
echter wonen. Vader Kamiel overleed in 1947. Het jaar daarop werd het huis verkocht aan Maurice De-
ganck. Nu wordt het huis bewoond door Noélla Demeulemeester, de weduwe van diens zoon Lucien.

De eerste uitbater, vlaskoopman Jean - Jan Snauw-
aert trok in 1911 van herberg De Hemel naar De
Vlaamse Leeuw, die vlak naast herberg De Groene
Boomgaard, in de Kallestraat, lag. In een artikel dat
verscheen in De Denderbode op 20 augustus 1911
lezen we dat De Groene Boomgaard in brand staat
en dat Palmer, het driejarig zoontje van Richard Ver-
helle, door Jan uit de vlammen gered wordt.
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